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‘le oma en mama weten hier dus niets van,
Senne?, vraagt Loes.

Ze et de twee grote plastic zakken met
tomaten op de keukentafel.

Senne kijkt afwezig' op uit oma's cude
kookboek.

‘Eub, wat?

‘louw oma en mama weten dus niet dat wij
voor hen soep gaan bereiden?, herhaalt Loes.
‘Nee, het is een verrassing. Vooral voor oma,
want die is dol op tomatensoep met balletjes.’
"Wanneer komen ze terug?, vraagt Miete.
‘Om halfeen, heeft mama gezegd. We hebben
dus anderhalf? uur de tijd om het diner klaar
te maken.

‘Moet lukken', knikt Miete.

Mattias en Broes vallen ook het kleine, maar
gerellige keukentje binnen.

Broes ploft® de rijk gevulde boodschappentas
naast de zakken met tomaten.

2o, hier heb je alle plantaardige* spullen die
je hebt gevraagd, Senne: look, uien, wortelen,
selder en een pompoen.”

‘En het blikje tomatenpuree?’

Broes slaat met zijn vlakke hand tegen zijn
voorhoofd.

‘Oeps, vergeten ..."

‘Mau, dat is geen ramp’, vindt Miete. "We daen
er wat ketchup bij. Dat doet mijn mama ook
altijd wanneer ze tomatensoep maakt.’

Wie heeft de ketchup alweer uitgevonden,
Mattias?

‘Henri Heinz', antwoordt Mattias zonder na te
denken.

' afwezig: suf en dromerig

! anderhalf: een en een half

! ploffen: neergooien

! plantaardig: van planten gemaakt

a5

40

45

50

55

&

13

* de bolleboos: iemand die verschrikkelijk goed kan leren

* het paneermee!: fijrgestampte beschuit
! vegetarisch: zonder viees

‘Heb jij het gehakt, Mattias?'

“fep', antwoordt de blonde krullenbolleboos®,
‘Alstublieft.’

‘Mooi zo! Nou, dan kunnen we aan de slag!’
Hij kiepert het vlees in een kom, doet er wat
paneermeel® en enkele eieren bij en kneedt
het geheel tot een smeuige bol.

‘Mogen Mattias Bolleboos en ik de bolletjes
draaien, Senne?', vraagt Broes.

‘Oke’, knilkt de kok.

Hij doet er nog wat zout en peper bij.

*Jouw oma eet toch niet vegetarisch’, he
senne?, appert Miete,

‘Nee, hoor.’

Hij doet flink wat olijfolie in een reuzenketel
en zet die op het fornuis.

Miete en Loes snijden de groenten in stukjes.
Al gauw tranen hun ogen.

“Bch, zijn jullie zo ontroerd amdat we Sennes
oma en mama op deze Moederdag gaan
verrassen met tomatensoep?’, plaagt Broes.
‘Nee, idioot’, snikt Loes. '‘Dat komt door die
uien.’

Ze mikt een halve ui naar het hoofd van de
spotvogel®.

Die gooit meteen een bolletje gehakt terug.
Loes duikt net op tijd weg.

Het gehaktbolletje suist® als een viezige
kanonskogel boven haar hoofd en patst tegen
de keukendeur.

Senne werpt de bolletjesgooier een boze blik

toe.

Fde spotvogel: iemand die met anderen spot en er dus vervelende of flauwe mopjes over maakt

* suizen: een zacht blazend geluid maken
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Broes haast zich om de boel weer netjes op te
ruimen.

'Die nieuwe tv-kok mengt soms ook wat
couscous in het gehakt’, zegt Mattias.

Senne doet alle groenten in de ketel.

Hij voegt er wat tijm en enkele laurierblaadjes
aan toe.

‘Lo, dit mag eventjes lekker stoven.’

'De bolletjes zijn klaar!’, glundert Broes.

Hij likt smakelijk zijn vingers af,

senne giet water in de ketel, doet de
gehaktbolletjes erbij en zet het vuur wat

hoger.

Hij kijkt op de klok.

‘Mooi op tijd!’, zucht hij opgelucht.

Broes werpt een verlekkerde blik in de ketel.
‘Zoveel soep krijgen je oma en mama nooit
op, 5enne.’

Hij likt zijn lippen.

‘Geen angst, Broes. Jij mag zoveel borden
soep slurpen als je op kunt.'

‘En de rest verdelen we over de daklozen’,
stelt Miete voor,

{Marc de Bel)




